
    Zuiderkerk - Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

19 april 2026  Voorganger: Ds. Gerda van Vliet 
  Organist: Joke Bartelds 

 M.m.v. gemengd koor Intersection uit Erica 

 

Wit 
Wit is de kleur van de vreugde, 

wit is de kleur van het nieuwe leven. 

 
VOORBEREIDING 

 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

Intochtslied: 906:1-koor, 2–allen, 6-koor, 8-allen  God is tegenwoordig 
 

Koor:  God is tegenwoordig, God is in ons midden, 

laat ons diep in ’t stof aanbidden. 
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen 

alles in ons voor Hem neigen. 

Wie de stem / heft tot Hem 

sla de ogen neder, geve ’t hart Hem weder. 
 

Allen:  God is tegenwoordig, die in ’t licht daarboven 

dag en nacht de engelen loven. 
Heilig, heilig, heilig, zingen Hem ter ere 

al de hoge hemelsferen. 

Laat o Heer, / U ter eer, 
ons lied ook U prijzen, 

lof en dank bewijzen. 

 

Koor:  Streel Gij met uw stralen, God van licht en leven, 
mijn gezicht tot U geheven. 

Evenals de bloemen voor het zonlicht buiten 

zo gewillig zich ontsluiten, 
zo laat Gij, / zon van mij, 

in uw licht mij groeien 

voor U openbloeien. 

 
 



Allen:  Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven, 

U ten heiligdom gegeven. 

Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen, 
dat Ge in mij uw beeld kunt lezen. 

Waar ik ga zit of sta, 

laat mij U aanschouwen, 

met een stil vertrouwen. 
 

Stilte 

 

Bemoediging en Groet 
 

Aanvangswoorden 

 

Koor: Dona Nobis Pacem / Wij bidden U om vrede 

 

Gebed om ontferming 

 

Lied: Santo, santo, santo 

 

Koor:  Santo, santo, santo 

Mi corazon te adora, 

Mi corazon te sabe decir: 
Santo eres Senor! 

 

Allen:  Heilig, heilig, heilig, 

mijn hart brengt U de ere. 
Van harte loof ik Uwe naam: 

Heilig bent U Heer! 
 

Koor:  Santo, santo, santo 
 

Leefregel: 1 Petr. 3:10-12 
 

Lied: 632:3  Nu zend uw Geest, als een vuur 

 

Nu zend uw Geest, als een vuur, 

als een stem in ons midden. 
Dat wij van harte 

elkander verstaan en beminnen 

en zo voortaan 
eren uw heilige naam 

en U in waarheid aanbidden. 



DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed voor de opening van het Woord  

 

Schriftlezing: Jes. 43:1-12 

 

Lied: 513:1 en 2  God heeft het eerste woord 
 

God heeft het eerste woord. 

Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen, 

Hij spreekt nog altijd voort. 

 

God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen, 

riep Hij ons reeds bij name, 

zijn roep wordt nog gehoord. 
 

Schriftlezing: Joh. 21:1-14 

 

Koor: Vriendelijk licht (Zangen van zoeken en zien 369) 

 

Verkondiging 

 

Koor: Als de hemel vol gezang is (couplet 1, 2 en 3) 

 

Allen:  Want U komt alleen de eer toe, 
alle heerlijkheid. 

Aan de Schepper God en Vader,  

blijft ons lied gewijd. 
Om de Zoon ook alle glorie,  

door de Geest die ons geleidt. 

 

GEBEDEN EN GAVEN 
 

Gebeden  

 

Stilte  

 

Onze Vader 

 

 



Inzameling van de gaven:    1e Diaconie  

2e  Pastoraat en Eredienst 

 

Slotlied: 910:1 en 2  Soms groet een licht van vreugde 

 

Soms groet een licht van vreugde 

de christen als hij zingt: 
de Heer is ’t die met vleugels 

van liefde hem omringt. 

Loopt alles ons ook tegen, 
Hij zal ons ’t goede doen, 

Hij geeft na donkere regen 

een mild en klaar seizoen. 

 
Goddank, wij overdenken 

’t geheim van onze Heer, 

het heil dat Hij wil schenken, 
dat nieuw is altijd weer. 

Bevrijd van onze zorgen 

begroeten wij de dag 
en vrezen niet de morgen, 

wat hij ook brengen mag. 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 
 

Zegen  

 

Amen – Lied 415:3 
 

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 

Orgelspel 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

 

 
 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de lokalen achter de kerk 



Nieuwsbrief zondag 19 april 2026 

Omzien naar elkaar 

Thuis gekomen uit het Scheperziekenhuis, dhr. J. Harms, Leemweg 

Dhr. A. Guit, Van Ekelenburgstraat, verblijft in de Horst, Rondweg 97, 

7825 TC Emmen.  

Mw. J. de Vries-Gankema, Kennedystraat, verblijft in de Bleerinck, 

Spehornerbrink 1, 7812 KA Emmen. 

 

In verbondenheid met elkaar, zijn we er voor hen die ziek zijn of op een 

andere manier de moeite van het leven ervaren. We bidden voor elkaar en 

wensen ieder de barmhartige nabijheid van onze God toe. Naar aanleiding 

van Ps. 121 dicht Janneke Nijboer (uit: Op vleugels van verwondering): 

 

Mijn ogen, ik sla ze op 

naar de hemel, waar Jij woont. 

Mijn ogen, ik sla ze neer 

gericht op de aarde volg 

ik Jouw voeten. 

Mijn ogen, ik keer ze naar binnen, 

waar Jouw Geest geruisloos in mij beweegt. 

Jij mij opmerkzaam maak op de zachte 

streling van Jouw aanwezigheid. 

 

Open inloop / spreekuur bij ds. Gerda van Vliet 

Dinsdagmiddag van 12.30 – 14.00 uur bent u van harte welkom bij mij in 

de consistorie van de Zuiderkerk. Om even bij te praten of om wat met 

mij te delen of gewoon voor de gezelligheid.  

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: fam. Kiers. 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Mevr. H. Mazenier-Visser, Van Goghstraat. 

 

Vandaag is de collecte bestemd: 

Voor kindersandalen voor gehandicapte  kinderen  in Gambia die leren 

lopen met hulpmiddelen (zie zuiderklanken) Tieme Mennink zal dan 

hierover  vertellen.  

We hopen op een mooi bedrag de diaconie. 



40-dagentijd project 2026, Kerken met Vaart: 

Stichting Wensambulance Noord Nederland 

De veertigdagentijd actie voor Stichting Wensambulance Noord 

Nederland heeft bij de Zuiderkerk een mooi bedrag van €1600 

opgebracht. Een prachtig resultaat.  

Binnenkort hoort u wat de totale opbrengst is van alle kerken met Vaart 

samen. Het volledige bedrag zal op zondag 3 mei worden overhandigd 

tijdens een KMV-dienst in de Kruiskerk Klazienaveen aan de Stichting. 

Hartelijk bedankt voor uw bijdrage.   De Diaconie 

Duiven vouwen, 

Iedere dinsdagmiddag willen we duiven vouwen voor Pinksteren. We 

beginnen om 14.00 uur en eindigen om 16.00 uur. 's Avonds gaan we ook 

vouwen van half 7 tot half 9. Bent u verhinderd, maar wilt u graag 

meedoen?  

 

Rommelmarkt -  kofferbakverkoop 

Op zaterdag 6 juni 2026 wordt er opnieuw een 

rommelmarkt/kofferbakverkoop georganiseerd op het terrein naast de 

Zuiderkerk. Onze eigen inbreng bij de markt is kleinschaliger dan in het 

verleden. 

Het plan is om een combinatie te maken van verkoop door de kerk zelf en 

verhuur van kavels aan particulieren die hun eigen spullen willen 

verkopen. Zo ontstaat er hopelijk een goed gevulde markt. 

• Er komen kramen met ingezamelde spullen voor verkoop ten bate 

van de kerk. ( welke door leden van onze kerk ingebracht  kunnen 

gaan worden op de derde zaterdag van de maand mei van 10.00 

uur tot 12.00 uur. Geen grote objecten zoals koelkasten, meubels 

of andere grote spullen) 

• Een aantal kavels wordt verhuurd aan derden voor een kofferbak 

verkoop.( dus ook u kunt een kavel 20 m2 huren voor eigen 

verkoop  €20 per kavel ) 

• Catering en toiletten worden door vrijwilligers verzorgd. 

Wilt u meedenken of helpen bij de organisatie? Neem dan contact op met: 

Cor Flokstra - 0591 553567 

Paul den Hollander  

Christiaan Douma 

Of per mail, kofferbakzuiderkerk@gmail.com  

 

mailto:kofferbakzuiderkerk@gmail.com


Koffiemorgen Veurkamer. 

Woensdagmorgen 22 april koffie drinken in de Veurkamer, 2e verdieping, 

aanvang 10.00 uur. 

Het zou fijn zijn als we u dan ook kunnen begroeten.  

De koffie en thee staan altijd klaar op woensdagmorgen, een keer per 14 

dagen in de  de Veurkamer U bent van harte welkom. Loopt u ook 

binnen??? 

Inlichtingen bij Hennie de Haan, tel: 552559 en Lucia Meijering, tel: 

551346 

 

Zondag 26 april 

Voorganger: Ds. B. Elbert 

Organist: Mevr. Willy Misker 

Collecten:  1e Diaconie 2e Pastoraat en Eredienst 

Uitgang:  Onderhoud gebouwen 

 

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 

 

http://www.pknnav.nl/
mailto:Nieuwsbrief@pknnav.nl

